
‘Oorlogsdagen’
Oorlogsdagboeken in Vlaanderen tijdens WO I

Met o.a. het dagboek Gustave Vuylsteke
 

Auteur en historicus Peter Serrien grasduint in meer dan 30 Vlaamse dagboeken uit de 
Eerste Wereldoorlog. Sommige zijn nu pas boven water gekomen. De getuigenissen van toen 
spreken nog altijd aan. De jonge Meulebekenaar Gustave Vuylsteke (1900-1996) hield ruim 
vier jaar nauwgezet en clandestien zijn dagboek bij. Het blijft een onschatbare bron voor 
Meulebeke en bezet Midden West-Vlaanderen.

 
Zondagvoormiddag 7 december om 10 uur

Bibliotheek O.C. Vondel, zaaltje Lucifer
Karel van Mandersstraat 26 Meulebeke (parking achterkant)     

 
Inkom: 5 euro (drankje inbegrepen)

 
Organisatie:

Heemkring Mulenbeca en bib Meulebeke


